
 

Woensdag 6 augustus 

Toen we op woensdag 6 augustus de container openden, hing de lamp er nog 

en dat bleef hij nadat we de ondersteuning hadden weggehaald, hoera! Nico en 

Sjef zijn aan de slag gegaan met het vervangen van de V snaar van de 

kantenfrees. Altijd een gepruts, maar ze worden er handig in dus was het voor 

de pauze weer klaar. Peter is gaan maaien in de buurt van de vijver en ook 

rechts voor het bruggetje waar we destijds een Fladderiep en Gelderse rozen 

hadden geplant. Daar groeide veel Braam en ander spul. Dat maaien was zo 

gepiept, maar het opruimen kostte veel energie omdat er ook Braam vanuit de 

bosjes kwam gegroeid. Sommige takken wel 1,5 cm dik. Verder is Peter ook 

nog een deel tegenover de 

vijver gaan maaien en 

verloor daarbij de filterkap 

van de maaier. Die hebben 

we die middag niet meer 

terug gevonden. We gaan 

proberen er een te bestellen. 

Natuurlijk heeft Tryntsje 

weer geschoffeld en het ziet 

er geweldig uit. We krijgen 

dan ook vaak complimenten 

van bezoekers. Rommert 

ging weer op zoek naar jonge Esdoorn: geen boompje is meer veilig voor 

hem! Rob gaat altijd zijn eigen gang en zoekt jonge Braamstruiken die hij 

verwijdert, voordat ze te groot worden. Zo zijn we iedere woensdag nuttig 

bezig het park bij te houden. 
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Woensdag 13 augustus 

Op woensdag 13 augustus was het 34 graden, veel te warm om te werken. Wel 

zijn Peter en Joop naar de container geweest om de balkmaaier eruit te halen. 

Voor de bestelling van een filter en filterkap die verloren waren gegaan moest 

het motornummer worden opgezocht. Joop had een bedrijf gevonden op 

internet dat onderdelen kan leveren aan de hand van een tekening maar dan 

moest je wel het motornummer hebben. Het is helemaal gelukt en de 

filter+kap zijn besteld. 

 

Woensdag 20 augustus 

Woensdag 20 augustus hebben we weer niet gewerkt, maar iets ander leuks 

gedaan. We zijn op excursie geweest naar Hof ter Saksen in Beveren/België. 

Het is een landschapspark of Kasteelpark en ligt in een voormalig domein van 

33 hectaren. Behalve een kasteel uit de 18de eeuw is er een hoeve, een 

ijskelder, een speelbos en een hoogstamboomgaard. Wij kwamen voor de 

natuurtuin. Jan en Rob reden en we waren met 9 personen. Gelukkig heeft Rob 

een busje waar 5 personen in kunnen.  Na een rit van 1,5 uur (altijd file in 

Antwerpen) waren we er rond half drie en werden opgewacht door de gids 

Dirk De Roose die - zoals later bleek-  zeer deskundig is. De natuurtuin is niet 

erg groot maar zeer gevarieerd. De tuin is aangelegd met verschillende soorten 

grond om de natuur en het landschap van het Waasland na te bootsen. Zo is er 

klei, veen en turf aangevoerd. Het is in 1993 aangelegd en het wordt 

onderhouden door de gemeente. Er zijn paden aangebracht en je kunt over het 

veengebied over een plankier lopen. Veel onderhoud wordt er toch niet 

gedaan. Het is de bedoeling de natuur zijn gang te laten gaan en te zien wat er 

allemaal gaat groeien en wat niet. Dirk gaf ons goede uitleg en we hebben er 

bijna 2 uur rondgelopen. In het park is er ook de cafetaria De Orangerie waar 

voor ons buiten een tafel was gereserveerd en waar we de Beverse Tripel 

konden proeven, Met een applaus hebben we Dirk bedankt en afscheid van 

hem genomen. Het was inmiddels laat geworden en door de file waren we om 

19.30 weer in Den Bosch. Jan en Rob brachten ons weer veilig terug. Voor de 

lezers onder ons die geïnteresseerd zijn, dit is de website van het park: 

www.gemeentebkz.be/toerisme/kastelen/hofterdaksen  
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Woensdag 27 augustus 

27 augustus: de laatste werkmiddag deze maand alweer. Het was benauwd 

weer, zodat we al spoedig liepen te zweten. We hebben het maaisel van 2 

weken geleden opgeruimd dat inmiddels hooi was geworden. Met een volle 

kruiwagen nauwelijks gewicht. Rein vond het kapje van de luchtfilter van de 

balkmaaier terug die Peter was kwijtgeraakt. Inmiddels had Joop een nieuwe 

besteld bij Wolfswinkel die gespecialiseerd is in tuinmachines. Nu hebben we 

dus een reserve voor als we die weer kwijtraken. Rond de Fladderiep hebben 

Jan, Rommert en Tryntsje nog Braam weggehaald die rond de rozenstruiken 

groeiden. De struiken zijn gelijk maar gesnoeid. Verder is Rob weer bezig 

geweest met Braam langs het bospad verwijderen voordat ze te groot worden. 

Het insectenhotel stond volgens kenners op een verkeerde plaats. Teveel in de 

schaduw en daar houden die beestjes niet zo van. Het plan was om die te 

verhuizen naar een meer zonnige plek. Sjef en Nico zijn er mee aan de slag 

gegaan. Ze maakten eerst de schroeven los van de palen die in stalen houders 

staan. Daarna dachten ze het hele geval te kunnen hanteren, maar het gewicht 

was teveel door de vele stammen, dakpannen en stenen die er in lagen. Dus 

eerst maar even leegmaken en daar kwam heel wat uit! Inclusief een paar 

muizen die onderin woonden. Toen kregen ze nog niet het hele geval los. Joop 

heeft het nog met een boomstam geprobeerd om het te lichten maar die brak 

af. We zullen dus volgende week de ijzers die in de grond staan uit moeten 

graven. Wordt vervolgd.       

 


